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Welkom in de Wingerd 
 
Thema:    

 Heilig vuur 

Openingstekst: Exodus 23: 16: 

Ook het feest van de oogst, der 

eerstelingen van uw vruchten, 

die gij op de akker zaaien zult; 

en het feest der inzameling aan 

het einde des jaars, wanneer gij 

uw vruchten van de akker 

ingezameld hebt.  

 

 

 

 

 

Muziek: 

OvD: Woord van welkom en mededelingen 

allen gaan, indien mogelijk, staan 

 
Intochtslied: Lied 672: 1 

1:Komt laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 

Eens gaf de Heil'ge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bidt dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 



Stil gebed 
 

Groet: 
v : De Heer zal bij u zijn 
g: De Heer zal u bewaren 
 
Bemoediging 
 
v: Onze hulp is de naam van de Heer 
g: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
v: Gij, die er voor ons zijt en ons elkaar gegeven hebt. 

Schep ons een hart 
g: doorzichtig en onverdeeld 
v: geef ons een geest 
g: vast en moedig, 
v: wek onze ziel 
g: dat ze leven gaat, 
v: dat wij gaan op de weg die de mensenzoon voor ons uitgaat in de tijd,  

de eeuwigheid. 
g: Breng ons terecht, o God 
v: breng ons thuis en doe ons wonen in uw zegen 
g: Amen 

We gaan zitten 

Openingswoorden 
 
Meditatie 1 
 

 

 

 

 

 



672: 2: 

O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

Meditatie 2 

Gebed: Kom, heilige Geest, gij vogel Gods: Lied 680: 1, 2, 3 en 4 

Lezing I:  
Le: Psalm 104: 27-30  
 
Meditatie 3 
 
672: 3: 
In 't lichaam van de Heer 
tot leden uitverkoren, 
zijn wij door uwe kracht 
als kindren nieuw geboren. 
Deel dan uw gaven uit, 
wees met uw kracht nabij. 
Dat ieder op zijn plaats 
een levend lidmaat zij. 

Lezing II:  
Le: Handelingen 2: 1-11  
 
Meditatie 4 
 
Zingen: Lied 360: 1, 2 en 6  

  Veni, Creator Spiritus 
 
Dankzegging en voorbeden  
Gevolgd door zo bidden wij: 
368H  ‘Vervul ons met uw geest, geef adem en kracht aan mensen’ 



 
 
Stil gebed –  
Onze Vader 
 
Meditatie 5 
 

 

 

 

672:  

4.Gij liefdevuur van God, 
kom ons geheel doordringen. 
Voeg hart en zin tezaam 
en heilig alle dingen. 
Bij 's Heren liefdemaal 
zult Gij aanwezig zijn. 
Vorm ons naar Christus' beeld, 
door woord en brood en wijn. 

5:Des Heren tafel brengt 
ons tot elkaar in vrede. 
Deel Gij ons Christus' bloed 
en Christus' lichaam mede. 
Weer Gij de vijand af 
die sluw ons scheiden wil. 
Maak ons in Christus een, 
gelovig, blij en stil. 

Diaconaal moment 
D. Inzameling van de gaven 
O. Muziek tijdens de collecte:  
 

 

 

 

 

 

 

 



Slotzang Lied 672 

6.Vul aan wat ons ontbreekt, 
want stukwerk is ons pogen. 
En wat ons afleidt van 
de vrede uit den hoge, 
laat dat, verheven licht, 
in vuur en wind vergaan. 
Houdt Gij ons staande door 
het wonder van Gods naam. 

7:Wie 's Heren Geest bezielt, 
wie 's Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 
die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 

Uitzending en zegen 
 

Lied 680: 5 O Heil'ge Geest wij zijn verblijd,  

gevolgd door "Amen" – ( Anglicaanse traditie) 

 

 
Muziek:  
 

 We wensen u een goede zondag 


